Geachte Kamerleden,

Wat betekent vrijheid voor u? Voor mij betekent het dat je naar buiten kunt, je vrienden kunt
zien en je leven kunt leven zoals je dat zelf wilt.

Voor sommige viuchtelingenkinderen in Nederland dreigt dat anders te worden. Zij worden
misschien opgesloten in een gesloten asielzoekerscentrum en mogen dan niet meer vrij
naar buiten.

Dat vind ik moeilijk te begrijpen. Kinderen die hier komen, zijn juist gevlucht voor
onveiligheid. Ze hebben vaak al veel meegemaakt. Dan lijkt het mij niet goed om hen hier
opnieuw in een onveilige situatie te plaatsen.

Ik zit zelf op de middelbare school en kan me niet voorstellen hoe het is om niet zelf te
kunnen bepalen waar je naartoe gaat. Dat heeft invioed op hoe je je voelt en hoe je je
ontwikkelt.

Daarom wil ik u vragen om te kiezen voor oplossingen waarbij kinderen veilig zijn, en vrij.

Met vriendelijke groet,

(Naam en leeftijd, woonplaats optioneel)



